De gemeente - Gods familie — onze identiteit

We hebben gisteren en eergisteren ons gemeenteweekend gehad, in Helvoirt, in
een voormalig klooster. Ik mag wel zeggen dat het een bijzonder weekend is
geweest. God heeft gesproken tot ons, Hij heeft ons bemoedigd en ook opnieuw
bepaald bij ‘wie we zijn’ en bij onze ‘opdracht’.

Ik wil vandaag spreken over onze identiteit — als gemeente. Dat past en sluit aan
bij wat de Heer ook in het weekend gesproken heeft.

Wij zijn allereerst als gemeente, Evangelische kerk Jefta, een deel van Gods
universele gemeente op deze aarde. De kerk die is ontstaan op de dag dat de
Heilige Geest werd uitgestort, in Jeruzalem.

Handelingen 2

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. ?Plotseling
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar
ze zich bevonden geheel vulde. ’Er verschenen aan hen een soort vlammen, die
zZich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, “en allen
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

En dan preekt Petrus een krachtige preek eindigend met een oproep.

*petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u
geschonken worden,

“’Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde
het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. **Ze wijdden zich trouw
aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het
breken van het brood en het gebed.

Jefta maakt deel uit van die gemeente die op die eerste Pinksterdag is ontstaan.
Dat is een ondertussen een gemeente van 2,3 miljard mensen, ongeveer 30%
van de wereldbevolking. Van deze 2,3 miljard is ongeveer 1,3 miljard Rooms-
katholiek. De Pinksterbeweging wordt geschat op 500 miljoen. Je hebt natuurlijk
ook nog de Orthodoxe kerken (200 miljoen) en de traditionele protestantse
kerken.

In Nederland schat men het aantal Pinksterchristenen tussen de 100 000 en 150
000. Het aantal katholieken in Nederland is 3,6 miljoen (het aantal kerkgangers
ca.150 000), het aantal geregistreerde protestanten is ca. 2 miljoen.
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Al deze Christenen vieren Kerst — Pasen — Hemelvaart en Pinksteren. Met al deze
gelovigen delen we het geloof in Jezus Christus, de opgestane Heer. We zijn
broers en zussen, in Christus.

Natuurlijk, er zijn ook volop verschillen, we spreken vaak een andere geloofstaal,
er zijn soms specifieke gebruiken, nadrukken, verschillen in beleving, verschillen
in organisatievorm, verschillen in theologie, individuele verschillen, enz. Maar we
zijn broers en zussen.

Dat te erkennen vraagt nederigheid. Nederigheid is een kenmerk van de
volwassen gelovige.

Mattels 5

[31"Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Voor ons als Jefta geldt, dat we de andere kerken (andere gelovigen) erkennen
en respecteren. Wij zijn niet beter. We zijn ook niet slechter. We proberen om te
gaan met de verschillen, we laten de spanning bestaan. We kijken naar wat
(Wie) ons samen bindt. We oordelen niet.

Matteds 7

I0ordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. “Want op grond van het
oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je
meet, zal jou de maat genomen worden. *Waarom kijk je naar de splinter in het

0og van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Wat ik wel leuk vind in de opsomming van getallen van zojuist. De
Pinkstergelovigen zijn moeilijk te tellen. Ze zijn namelijk vaak niet georganiseerd
in een overkoepelend kerkgenootschap. Ze zijn over het algemeen slecht in hun
administratie.

Evangelische kerk Jefta bestaat sinds 1986 en behoort wél bij een overkoepelend
kerkgenootschap, bij Rafael Nederland. Wij zijn één van de gemeenten die Rafael
Nederland hebben opgericht. En Rafael Nederland maakt deel uit van
International Church of the Foursquare Gospel, een pinksterdenominatie met 8,5
miljoen leden.

Evangelische kerk Jefta behoort dus tot een ‘Pinksterdenominatie’.

Hier word in het algemeen onder verstaan ‘een kerk waarin met gelooft in de
doop of vervulling met de Heilige Geest. Een kerk waar men gelooft dat de gaven
van de Heilige Geest ook bedoeld zijn en voor de kerk van vandaag.’

Dit gaat terug op de Opwekking in Azusastreet, 1906, Los Angeles. Het was
nodig dat de kerk weer opnieuw de kracht van de Heilige Geest ontdekte. En
hoewel nooit bedoeld om als afscheidingsbeweging, ontstonden er nieuwe
kerken. Foursquare, ons kerkgenootschap, is in die tijd ontstaan
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En ondertussen is de waarheid/openbaring waarmee het allemaal begon,

‘de vervulling met de Heilige Geest is belangrijk voor vandaag, ook de gaven van
de Heilige Geest zijn bedoeld als toerusting van de gelovige’ breed omarmd, ook
in veel andere kerken.

Wij ontlenen onze naam aan Pinksteren, maar Gods Geest waait ook in andere
kerkgenootschappen. Gelukkig maar, zo is het bedoeld!

Jefta noemt zichzelf Evangelische kerk. We willen ons niet profileren aan één
geloofspunt, we willen ons identificeren met het gehele evangelie van Jezus
Christus.

...maar we geloven volle bak in de doop, vervulling en gaven van de Heilige
Geest als toerusting voor elke gelovige.

Rafael Nederland ontstond in 1989 als een beweging waarin aanbidding
belangrijk was. Aanbidding hielp mensen (nog steeds) om de aanwezigheid van
God te ervaren. En als mensen Gods aanwezigheid ervaren, vindt er herstel
plaats.

‘Rafael’ betekent ‘God geneest’.

Een toonaangevende leraar binnen Foursquare en daarmee ook binnen Rafael
Nederland was Jerry Cook. Hij schreef het boekje ‘Liefde, Aanvaarding en
Vergeving'. Ik vind dat nog steeds misschien één van de beste en meest
inspirerende boeken die ik ooit gelezen heb.

‘Liefde, Aanvaarding en Vergeving’ klinkt als een softe lieve boodschap. Liefdevol
is het zeker - soft is het niet.

Het is heerlijk om mensen te ontmoeten die jou ‘liefhebben, aanvaarden en
vergeven’ — je nemen zoals je bent. Dat is genezend - Rafael!

Het is veel moeilijker en keihard werken om de ander ‘lief te hebben, te
aanvaarden en te vergeven’. Daar is niets softs aan.

Matteus 5

“3Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je
vijand haten.” **Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen; “alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.
Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Daar hebben we keihard de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Op eigen
kracht kunnen we dat niet...

Een andere krachtige stem in die tijd was Floyd McClung, destijds leider van
Jeugd met een Opdracht in Amsterdam.
Hij schreef het boek ‘Het vaderhart van God'.
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Hij schets daarin het beeld, naar aanleiding van het verhaal van de verloren
zoon, van de liefhebbende wachtende Vader.

Een boodschap die, in die tijd, jaren 80, keihard nodig was in evangelisch
Nederland. Voor veel mensen was God - nog steeds voor veel mensen - vooral
een rechtvaardige rechter. Een God om bang voor te zijn...

Henk Rothuizen, stichter van Rafael Nederland, schreef in die tijd het boek
‘Vader, wie ben ik?

Het boek bouwt verder op het ‘Vaderhart van God'.

Wat betekent het om een kind van God te zijn?

Rafael Nederland werd in het begin dus vooral gekenmerkt door:
-Aanbidding

-Herstel

-Liefde, aanvaarding en vergeving

-Het Vaderhart van God

Het zijn geen nieuwe waarheden, zoals je ziet. Zo is het altijd. Soms kiest God
een stem of een beweging om oude waarheden opnieuw tot leven te roepen.

Deze waarheden lijken bij eerste aanblik vooral gericht op het individu, het
welzijn en herstel van de individuele gelovige. Een beetje naar binnen gericht zou
je kunnen stellen.

Dit werd in evenwicht gehouden door een ‘oneliner van Jerry Cook’. 'De
gemeente als kracht in de wereld’

Hij verkondigde een enorm krachtig inzicht. De gemeente bestaat niet om
zichzelf, als een subcultuur, in stand te houden. De gemeente bestaat om de het
leven van Jezus Christus te brengen naar mensen die Hem nog niet kennen.
Alles wat we in de gemeente doen, is een toerusting, voor deze opdracht.

Matteus 28

%Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

2%en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen
heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing
van deze wereld.’

Toen ik me aan het voorbereiden was, realiseerde ik me, dat sommige van deze
aspecten, nog steeds actueel zijn.

En ze verdwijnen ook makkelijk naar de achtergrond.

Mijn indruk, is dat de component - de wereld is de akker - de meeste aandacht
verdient. Ik neem me dan ook voor hier binnenkort over te spreken.

AMEN
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